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Anh ngữ về Sài Gòn tiếp tục theo học tại trường Sinh 
Ngữ Quân Đội, và một số khác chuẩn bị cho chương 
trình du học tại Hoa Kỳ.

Khóa 72G đã có một số ra trường là Hoa Tiêu 
Trực Thăng, Quan Sát, A37 và một số là Quan Sát Viên 
Phi hành, cũng có một vài anh em ra bộ binh và đã có 
hai bạn đã vĩnh viễn lìa đàn sau cuộc chiến, đó là cựu 
SVSQ/KQ Nguyễn Hưng Quốc (Khóa 3 HTTT) và cựu 
SVSQ/KQ Phạm Ngọc Thanh...

(Trích từ Đặc San SVSQ/KQ Liên Khóa 72-73)

2. Liên Khóa SVSQKQ 1973: 
Năm1973, TTHLKQ Nha Trang có các khóa 73A, 

73B, 73C, 73D, 73E, 73F, 73G, 73H, 73I, 73J.

• Khoá 73A bảng tên màu vàng chữ trắng.
„Vài nét về Khóa 73A Phi Hành
Cựu SVSQ/KQ Khóa 73A là những sĩ quan phi 

hành trẻ nhất của quân chủng KQVNCH (sau khóa nầy 
hầu như không còn ngân sách để đào tạo thêm phi công 
nữa). Họ là lớp sĩ quan sau cùng của KQVNCH được 
tuyển mộ, là những thanh niên theo tiếng gọi của non 
sông, đem cả nhiệt huyết tuổi trẻ dâng hiến cho quê 
hương, nhập ngũ khi cuộc chiến ở mức cao điểm nhất 
của của Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.

Họ cũng là những cánh chim bất hạnh nhất trong 
cuộc chiến so với tất cả những cánh chim khóa khác. Vì 
khi họ vừa mới tốt nghiệp, trình diện để nhận lãnh trách 
nhiệm của một người sĩ quan phi hành thì cũng là lúc 
đồng minh Hoa Kỳ thực hiện „lộ trình tháo chạy“, đã „trói 
cánh“ hay tước đoạt đôi cánh vẫy vùng của họ qua những 
biện pháp cúp viện trợ vũ khí, đạn được. Họ là những sĩ 
quan KQVNCH, có người vừa mới ra trường được vài ba 
tháng thì đã được tung vào chiến trường khốc liệt của giai 
đoạn một mất một còn. Có những cánh chim bằng đã gãy 
cánh vào giờ thứ 25, và sau 75, cũng có những cánh chim 
khác đã bị trói cánh trong những nhà tù CSVN mà còn 
gọi là trại cải tạo.

Đối với quân chủng „tung mây lướt gió“, các SVS-
QKQ khóa 73A là những đứa con út.“Giàu út hưởng, khó 
út chịu“, giầu đâu không thấy, chỉ thấy toàn bất hạnh, 
họ là những sĩ quan mà chặng đường binh nghiệp chẳng 
bao nhiêu so với chặng đường lưu lạc đau thương, tan tác 
khắp bốn phương trời...“

(Trích lời giới thiệu „Hội Ngộ kỷ niệm 45 năm 
Khóa 73A Phi hành 2017)

• Khoá 73D bảng tên màu xanh lá cây (green) 
chữ trắng (white), gần 200 SVSQ ở Thuỳ Dương sau 
chuyển qua Ngân Hà (theo Thanh73d).

• Khoá 73E bảng Tên màu Cafe chữ Trắng.

• Khoá 73F bảng Tên màu Cafe chữ Vàng 
khoảng 340 Sinh Viên.

• Khoá 73G bảng Tên màu Hồng chữ Trắng.

• Khoá 73H (bảng Tên màu Tím chữ Trắng 
112 Sinh Viên) không Học Quân Sự Giai Đoạn 1 ở 
Phi Dũng, vì khóa nầy từ các quân trường Đồng Đế, 
Thủ Đức, Quang Trung chuyển qua. Khi ra Nha Trang 
ở Trại Thiên Nga, theo học khóa 7/73 Anh Ngữ Phi 
Hành trong lúc còn đang Huấn Nhục do các NT 72G 
& 73A hướng dẫn. Có một số sang Mỹ Du học, sau đưa 
về Long Thành, 2 Sinh Viên theo học Khóa 45 HTQS 
đó là Nguyễn văn Vương và Nguyễn văn Bến, 2 Sinh 
Viên theo học Khóa 6 HTTT là Đổ tùng Lâm và Thanh 
(không nhớ Họ). Số đông theo học khóa 1/74 Quan 
Sát Viên. Một Sinh Viên đã gãy cánh đó là Nguyễn văn 
Hiếu Phi Đoàn 118 trên đường di tản. Tôi chỉ biết bao 
nhiêu đó thôi xin bổ sung cho bài viết của các NT. (theo 
Dungnguyen73h). 

„...Thật ra khi trình diện tại Quân Vụ Thị Trấn, 
Trung Tâm 3 Tuyển Mộ & Nhập Ngũ, các anh em 72H 
(trong đó có tui) đã đậu trong kỳ kiểm tra sức khoẻ phi 
hành tại cổng Phi Long rồi... Nhưng thay vì phải trình 
diện tiểu ban Không Quân tại TT3, thì anh em lại tận 
dụng hết 2 tháng phép (Quân trường hết chỗ)... nên 
khi trình diện lại thì hỡi ôi... tên đã được đánh đi trong 
các khoá SQTB. Sau đó phải làm đơn khiếu nại lên Bộ 
TLKQ, mới được xét rút về, vì vậy trong sổ Quân Bạ có 2 
số quân: 1 BB, 1 KQ (theo Philan)“.

• Khoá 73I bảng Tên màu Trắng chữ Hồng, có 
40 SVSQ, trong đó có 38 SVSQ là nhân viên phi hành 


